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Reuk

De voorgangers van de protestantse gemeenten in de ring Deventer schrijven over het
thema van de Regiokerkendag die op 12 oktober plaatsvindt in Holten: geloven met al je
zintuigen.

Deze keer de bijdrage van Gert Wijnstok, werkzaam in Bathmen-Okkenbroek en
Colmschate-Schalkhaar.

Opgegroeid in Vlaardingen heb ik onder de rook van
Rotterdam heel veel vieze lucht geroken. Familie uit
het Oosten zei het altijd weer, dat naarmate de reis
naar het Westen vorderde dit ook te ruiken was.
Zoals omgekeerd de geur van het bos op de Veluwe
voor mij echt een vakantiegeur bleef, ook toen we er
al een paar jaar woonden.

Bij andere zintuigen kun je de aandacht nadrukkelijR
richten, om te zien of te proeven. Een geur dringt
zich echter, als je het vermogen hebt om te ruiken,
ongevraagd aan je op. Wat ruikt het leRker, wat
stinkt het hier ... Ruik iR nou een gaslucht? Fijn dat

er geurstokjes zijn!

Mensvormig als de Bijbel vertelt van de ENE, blijkt ook God te Runnen ruiken. En zo ruikt de
ENE aan het eind van Genesis 8 de geur van de offers die Noach na de zondvloed brengt.
Dat is een verademing, zo stel ik me voor, na de geur van alle bederf, die je je Runt
voorstellen bij wat hiervoor is verteld. EindelijR is er weer sprake van een aangename,
lieflijre geur.

Pieter Oussoren vertaalt in zijn Naardense Bijbel waarvan hier sprake is dan ook met ‘de
reuke die-tot-rust-brengt’. Hé, hé, denk je na een weekend Vlaardingen, wanneer je de
landelijke geur in het Oosten weer ruikt.

Dat mensvormig vertellen van de ENE laat mij God voorstellen als de Ruikende.

Heel concreet, met in de Bijbel alleen al een veelheid aan offers die allemaal wel hun eigen
geur gehad zullen hebben. Wat zou de Ruikende vandaag ruiken, vraag je je dan af.

Welke geur stijgt in onze tijd van moeder aarde op?
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Van al onze zintuigen wordt in protestantse gemeenten de reuk het minst bediend. Terwijl
je het verschil wel meteen opmerkt als je in een kRerkruimte komt, waar wierooR is
gebrand.

Geloven met al je zintuigen nodigt mij uit tot verdiepen in wat geuren met ons doen.
Tachtig procent van wat we proeven schijnt te Romen van wat we ruiken.

Het is in het Bijbelverhaal zeker niet toevallig dat het allereerste wat Noach doet, nadat
iedereen na de zondvloed eindelijk de ark heeft kunnen verlaten, het bouwen van een
altaar is.

Zo kan hij met offers de onaangename geur verdrijven en komt de Ruikende tot rust.
Wie pakt de handschoen van Noach op?

Ds. Gert Wijnstok
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De kerk als bgenkorxc'
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Twee jaar geleden was de werkgroep Tafelgesprekken druk
doende met het zoeken naar hoe we als kerk ons zouden willen
ontwikkelen.

Tijdens de Regio-kerken-dag van 2023 in Bathmen werd onze
visie voorgesteld als een bijenkorf. De gemeenteleden zijn als
bijen druk doende in de korf, maar vliegen er ook uit om goede
werken te doen in de omgeving en voedsel op te halen waar
wat moois van wordt gemaakt. Op de laatste gemeente-avond
hebben we vastgesteld dat we het ingeslagen pad goed en

belangrijk vinden. %\ %

lk zie het alweer zoemen in en rond onze kerk. De Startzondag is geweest. ‘_«
Verderop leest u een impressie daarvan. Vergaderingen zijn weer opgestart en oktober =
staat bol van de activiteiten. Heeft u ook interessante lezingen of films gevonden die in
Brandstof staan? Keuze genoeg, opgeven of meedoen kan altijd nog.

Neem ook eens iemand van buiten de kerk mee.

Wat zeker niet onvermeld mag blijven is dat “onze” Gert Wijnstok vanaf 21 september voor 0,6
fte is verbonden aan de gemeente van Colmschate-Schalkhaar. Deze ontwikkeling is op twee
manieren fijn. Ten eerste hadden we het op de laatste gemeente-avond over de minder fijne
ontwikkelingen op financieel gebied. Dat Gert nu deels voor Colmschate-Schalkhaar werkt
geeft ons daarin lucht. In het werkplan van Gert hebben we genoeg ruimte gevonden voor het
voortzetten van zijn opdracht: Zichtbaar zijn in de dorpen. Het tweede wat fijn is: er kan op een
wat meer natuurlijke wijze samengewerkt worden. Activiteiten die daar goed lopen kunnen wij
kopiéren, denk aan het vieren van de verjaardag van mensen ouder dan 80 jaar. Maar net zo
belangrijk is dat de organisatie van de activiteiten wat meer gespreid kan worden.

AVVUNINHIN

De kerkenraad is zich bewust van het feit dat als er niets gebeurt er steeds minder mensen
zullen zijn die actief willen/kunnen zijn in de gemeente. Zeker op bestuurlijk vlak wordt dat een
uitdaging. Het speelt niet alleen in onze/de kerk maar ook in andere verenigingen. Hoe gaan we
daar mee om? Wat zijn de opties? Wat kan er samen? Wat kunnen of willen we niet meer?

Fijn als u daarover wilt mee denken.

De gemeente-avond staat gepland op 22 oktober.
Grijp uw kans!

We kunnen ons daar ernstig zorgen over maken. En toch ...... De kerk bestaat nu al zo lang.
Er zijn in al die tijd ook moeilijke onoverzichtelijke periodes geweest. Dus ik geloof dat ook nu
zich wel weer een oplossing aandient. Zolang we niet als een groepje bange en lamgeslagen
bijen op een kluitje gaan zitten maar onze vleugels blijven uitslaan dan komt het vast goed.

Samen maken we er iets moois van.

Ankie Borger
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KEUZE STRESS, RUST IN TIJDEN VAN HECTIEK

Thema avond in
verkiezingstijd

Het afgelopen jaar heeft de werkgroep Verder Tafelen gesprekken gevoerd
met leden van de kerk in de leeftijd van 25 tot 50 jaar. Eén van de punten
die steeds naar voren kwam was dat men zich zorgen maakt om de situatie
in de wereld en in ons land. Hoe ga je hiermee om? Met wie kun je dit
delen? Waar vind je rust in een chaos van (des)informatie? Koppel hieraan

het feit dat er verkiezingen aanstaande zijn en er dus gekozen mag worden.

Maar hoe bepaal je wat belangrijk voor je is of voor je dorp of andere zaken
die voor jou van waarde zijn? Vragen die zeker ook in andere leeftijds-
groepen worden gesteld. Daarom organiseren we een thema avond op

9 oktober waar we met elkaar met deze vragen aan de slag gaan op
interactieve wijze.

De kerk wil een plaats zijn waar men zichzelf kan zijn en waar verbinding
gezocht wordt met de ander. De bedoeling is om met elkaar in gesprek te
gaan over bovenstaande vragen. Ook gaan we op zoek naar verhalen van
HOOP. Wat houd je gaande? Wat is voor jou van waarde? Wat is je anker in
deze woelige wereld? Niet om daarbij te blijven, maar om van daaruit mee
te bewegen met wat er in de wereld gebeurt. Ook om je te realiseren dat
kiezen al begint bij jezelf en je dagelijkse
- L keuzes. Je hoeft niet te wachten op

In Bathmen zijn we daar al concreet mee
m‘ bezig met het project “ZorgSaam” waarin
we als dorpsgenoten ervoor zorgen dat
ouderen langer zelfstandig thuis kunnen
wonen.

Het wordt een avond waar je niet achterover kunt gaan zitten.

Er is ook ruimte voor muziek. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur.
Na afloop is er de mogelijkheid om na te praten onder het genot van een
drankje.

Graag tot ziens. En neem vooral iemand mee uit je familie-, vrienden- of
burenkring!

Werkgroep Verder Tafelen:
Gert Wijnstok, Aard Jan Kram, Carla Oud Ammerveld en Ankie Borger

“Den Haag” om wat voor elkaar te maken.
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Treinenliefde

Woensdag 16 september was ik gast bij de
Seniorensoos in Okkenbroek.

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ik mocht daar wat vertellen over mijn grote passie:
openbaar vervoer in het algemeen en treinen in het
bijzonder.

Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83

Spiritualiteit

Met een powerpoint-presentatie van bijna negentig dia’s was ik naar Ons Centrum afgereisd.
Ik had hierbij nog even overwogen om, in de sfeer van het onderwerp, met de buurtbus te
gaan. Maar om nu via station Deventer naar Okkenbroek te reizen leek mij wat overdreven.

Het leuke van mijn passie vind ik altijd dat
er veel beeldspraak in te vinden is voor
wat met geloven en kerkelijke leven te
maken heeft. Denk aan een wissel
overgaan of een stroomafnemer die zorgt
voor contact met de bovenleiding. Kun je
net zo makkelijk instappen als
tegenwoordig in gelijkvloerse treinen. Of
snelt de trein aan jouw station voorbij?
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Tijdens onze zomervakantie waren we op
een station en bij een spoorlijn die niet
meer in gebruik is voor de reguliere
treindienst. Dat doet natuurlijk een beetje
mijmeren over voorbije tijden. En
tegelijkertijd bleken die daar nog wel
gekoesterd te worden.

Ik maakte een foto van de plek en appte
die naar onze oudste die de treinenliefde
van zijn vader wel meevoelt. Zulke foto's
appen we wel vaker naar elkaar.
‘Quizvraag’ appen we dan daarbij. Wietse
zag het meteen. Nu ook aan jullie: welk
station van weleer zie je op deze foto? |k
ben benieuwd wie mij als eerste het
goede antwoord vertelt. Die krijgt een
eervolle vermelding in de volgende
Baoken.

ce \4-1"- -':ni?

Ds. Gert Wijnstok
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‘Over kleding en klompen

Tijdens onze zomervakantie stapten we het fotomuseum

aan het Vrijthof binnen in Maastricht.

We vielen met onze neus in de boter: er hing een expositie
van fotografisch kunstenaar Jimmy Nelson (1967): Between

the Sea and the Sky.

Deze fotograaf uit Amsterdam reisde met zijn fototoestel de
hele wereld rond. Hij bezocht inheemse gemeenschappen
en maakte foto’s van hen in hun levendige kleding en

gezichtskleuren.

Maar in het voorjaar van 2020 werd reizen
ineens onmogelijk. Dus in plaats van de
wereld rond te vliegen, bleef Nelson in
Nederland, fietsend door pittoreske
vissersdorpen, polderlandschappen en
vestingstadjes.

Hier ontdekte hij de oer-Hollandse kleder-
dracht en realiseerde hij zich dat deze net zo
uniek is als die van de Papoea’s of Massai die
hij eerder bewonderde.

De expositie Between the Sea and the Sky
toont 65 fotowerken en twee video's van
twintig Nederlandse gemeenschappen in
traditionele klederdracht en de omgeving
die hen heeft gevormd — van Axel in het
zuidwesten tot Hindeloopen in het
noordoosten. Schilderachtige, romantische
beelden vol prachtige lichtdetails, die doen
denken aan de beroemde Hollandse
meesters.
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tel. 06 125 302 81

In verschillende ruimtes hingen de portret-
foto's van groepen mensen en individuen in
hun traditionele klederdracht.

Op groot posterformaat vulde iedere foto een
gehele wand en leek het levensecht.

De kostuums, de klederdrachten werden
zichtbaar met trots gedragen. De warmte
van verbinding, vriendschap en de blijvende
kracht van traditie waren voelbaar. Op een
kaartje las ik een uitspraak van een gepor-
tretteerde: ‘Er is iets magisch aan het dragen
van traditionele kleding. Het voelt alsof ik uit
mijn eigen schoenen ben getild en in de
klompen van mijn voorouders ben gedropt,
voorouders die ik nooit heb gekend!

Een aspect hiervan zie ik terug in het naober-
schap in onze dorpen.

Bij het uitgeleide doen van een buurtgenoot
hebben de dragers zwarte kostuums aan die
met eerbied en respect gedragen worden.
De lange zwarte jassen worden centraal
bewaard en de hoeden gaan vaak door van
vader op zoon. Een traditie die van waarde is
en betekenis heeft.

Het project werd een mijlpaal voor Nelson.
Het is een herinnering dat de mensheid, in al
haar diversiteit en bevalligheid, overal
bestaat, als we maar ervoor openstaan om
het te zien: de universele schoonheid en
waardigheid van ieder mens die grenzen
overstijgt.

En zo bracht een vakantiemorgen in Limburg
ons weer even thuis in Salland.

Ds. Hanneke Diermanse
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Herfststemming

Na de zomer volgt de herfst. En kijk je eerst nog uit naar de herfstvakantie, als op
26 oktober de wintertijd is ingegaan is er bijna geen week meer zonder bijzondere
dagen. En dat zie je ook in de kerkelijke agenda gebeuren.

Van Advent tot Voleinding

Een nieuw kerkelijk jaar begint op de Eerste zondag van Advent en telt vanaf dan tot en met
de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die Zondag Voleinding heet. In de eerste helft van het
kerkelijk jaar worden de grote feesten gevierd: Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
Daarna breekt de zomertijd aan, waarna in de herfst de herfsttijd inzet. En net zoals Pasen een
echt lentefeest is — leven ontluikt -, zo is de herfsttijd in de kerk onlosmakelijk verbonden met
het korter worden van de dagen en het vallen van de bladeren.

Van Voleinding naar Kerst

Het Kerstfeest is, kort na de kortste dag van het jaar, een omslagpunt in de tijd. Vanaf dan
begin je te merken dat de dagen geleidelijk weer langer worden. Het geboortefeest van Jezus
heeft dan ook niet zonder reden op dit omslagpunt in de seizoenen zijn plaats gekregen.
Jezus brengt licht met zich mee.

Eerst echter worden de dagen vanaf eind oktober merkbaar steeds korter en speelt de liturgie
van de kerk in op de herfststemming

Oogst

Herfst kan als een lastiger tijd worden ervaren. Tegelijk geeft het begin van de herfst vaak ook
verwondering om alle schitterende verkleuring. En is het de tijd van de oogst, die alle reden
voor dankbaarheid geeft. In de kerkelijke traditie is er zelfs een speciale woensdag om deze
dank te uiten, dankdag voor gewas en arbeid op de eerste woensdag van november.

En anders wordt de zondag daarna wel als oogstzondag gevierd.

Gedenken van de gestorvenen
In de tijd dat de dagen korter en donkerder worden gedenkt de kerk vanouds op 1 en 2
november de gestorvenen, kort of langer geleden overleden. Op 1 november, Allerheiligen,
gaat het om heiligen van weleer die tot de verbeelding blijven
spreken, op 2 november om alle gestorvenen. Wij geloven dat
onze dode mensen niet slechts aan het donker zijn overgeleverd
en vertrouwen hen toe aan het licht van God.

In de tijd van de Reformatie wilde men dit gedenken - net als heel
veel meer in de kerk — niet meer zoals in de Rooms-Katholieke
Kerk doen. Zo kwam dit gedenken op de laatste avond van het
kalenderjaar. Toen dit echter steeds minder goed begon te
voelen, is het gebruik ontstaan om dit op de laatste zondag van het kerkelijk jaar te doen.

Onbedoeld werd deze zondag daardoor tot een soort oudejaarsdag van het kerkelijk jaar,
terwijl in de traditie van de kerk de laatste drie zondagen van het kerkelijk jaar niet zozeer de
persoonlijke herfststemming centraal stellen, maar de grote wereldvragen. Niet zozeer het
verdriet en de vertroosting om de gestorvenen, maar de vraag in donkere tijden of onze
wereld toekomst heeft. En terwijl je bij die vraag op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
bijna je hart vasthoudt — heel sterk hoorbaar in de Schriftlezing van die zondag - ritselt er
tegelijk iets, wat een week later als Advent wordt herkend en verwachting wekt.
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Rond Allerzielen

Daarom is in steeds meer protestantse gemeenten het gedenken van de gestorvenen
teruggekeerd op de datum van Allerzielen of de zondag daarna. En vorig jaar hebben we in
onze kerkelijke gemeente afgesproken om dit
vanaf dit jaar ook weer te gaan doen. Daarmee
komen we niet alleen weer bij hoe dit in het
Rooms-Katholieke Lettele altijd het geval is
geweest. Want ook in Okkenbroek vindt het
gedenken op de begraafplaats al in een van de
eerste weken van november plaats.

Belangrijk aandachtspunt bij deze verschuiving
naar voren van de gedachteniszondag was de
datum van de Lichtjesavond op de begraafplaats in
Bathmen. In goed overleg kon worden afgesproken
dat deze Lichtjesavond inderdaad gekoppeld blijft
aan de gedachteniszondag.

Zaaien, maaien en oogsten —
De traditie van Dankdag voor gewas en arbeid

wordt in Okkenbroek levend gehouden door de i
bazaar die op die woensdag in Ons Centrum A
plaatsvindt. Ook is de afgelopen jaren het Hakselfest :
ontstaan als het laatste tentfeest van het seizoen. i-i./
Dat zijn allebei mooie gelegenheden voor onze : e} e
kerkelijke gemeente om op speelse wijze de - s A .
aandacht te richten op wat er allemaal geoogst kan ~ §
worden in de natuur, je werk en je leven. En in de
kerkdienst op de derde zondag van de maand
vieren we onze verwondering en dankbaarheid om dit alles.

e f ) T A

S Data oprij

*  De datum van de gedachteniszondag valt dit jaar zelfs op de aloude datum van

2 november. De Lichtjesavond in Bathmen is ook op deze zondag. Het gedenken
/A opde begraafplaats in Okkenbroek is op zaterdagavond 8 november.
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Woensdag 5 november is het Dankdag voor gewas en arbeid en is er in de
middag en avond bazaar in Ons Centrum.
Het Hakselfest vindt in het weekend hiervoor plaats.
Tijdens de pubquiz op vrijdagavond 31 oktober is er ook een rondje oogst.
q En op zondag 16 november is tenslotte de cogstdienst.
»

Verwachting

Er is nog veel meer te vertellen over data en bijzondere tijden in de laatste maanden van het
kalenderjaar. Denk alleen al aan Sint Maarten op 11 november en Sinterklaas op 5 december.
En, zoals al geschreven, in de laatste weken van het kerkelijk jaar begint er iets te ritselen,
dat vloeiend overgaat in de verwachting van Advent. Volgende maand meer hierover.

Ds. Gert Wijnstok
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Kerk Okkenbroek weer in gebruik

Na bijna drie maanden slopen, bouwen, klussen, verven en schoonmaken was het
14 september eindelijk zover. De kerk in Okkenbroek kon na een grondige renovatie weer in
gebruik worden genomen.

Het kwam mooi uit dat dit samenviel met Startzondag. Zo kon de nieuwe inrichting van de
kerkzaal meteen volop worden getest. Natuurlijk is het dan even wennen, zeker met zo'n grote
groep kerkgangers.

Maar iedereen was het er over eens: wat hebben we de functionaliteit enorm verbeterd en
gelijktijdig ook de flexibiliteit. Terwijl toch het karakter van de kerk goed bewaard is gebleven.
Na de dienst tijdens het koffiedrinken kwamen spontaan allerlei ideeén bovendrijven wat je
nu allemaal zou kunnen doen wat voorheen niet mogelijk was.

Velen namen ook (letterlijk) een kijkje in de keuken en in de opgeknapte hal met toiletten die
nu prima van elkaar gescheiden zijn. De vuurdoop voor de koffiegroep in de nieuwe keuken
verliep gesmeerd. Met name de uitbreiding van het aanrechtblad kwam heel goed van pas.
En ook de nieuwe vaatwasser.

Met zo'n drukke start zou je de prachtig afgestemde inrichting bijna over het hoofd zien.
Maar vooral de Okkenbroekers, die maar al te goed de oude keuken kenden, zagen het wel en
waren vol lof.

We hebben er bijna drie jaar over gedaan om tot dit resultaat te komen. Goed dat we er samen
de tijd voor hebben genomen om tot weloverwogen beslissingen te komen.
Het is de moeite waard geweest. We mogen er trots op zijn.
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Vier je verjaardag in de kerk, vanaf 80!

De taakgroep pastoraat organiseert vier keer per jaar een verjaardagsmiddag voor de
80-plussers uit onze gemeente.

Er is koffie en thee met iets lekkers, een hapje en een drankje, een leuk programma en volop
tijd om elkaar te ontmoeten. Kortom: een gezellige middag. U wordt hiervoor te zijner tijd
ook persoonlijk uitgenodigd.

Noteer alvast uw datum in de agenda! .=
Donderdag 9 oktober 2025 (jarig in juli/augustus/september) L -lkg
Donderdag 15 januari 2026 (jarig in oktober/november/december) \/‘
Donderdag 16 april 2026 (jarig in januari/februari/maart)

Donderdag 2 juli 2026 (jarig in april/mei/juni)

Waar? Dorpskerk Bathmen Tijd? Vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur
Wij kijken er naar uit!
Taakgroep pastoraat

De zomer is bijna ten einde. Na weken met zon, zijn de eerste buien al geweest.

Toch willen wij als diaconie nog even terugblikken op de zomerperiode. Dit jaar konden wij,
opnieuw dankzij een gulle gever, de bewoners van Zozijn naast het Dijkhuis blij maken met
een verrassing. Met een extra gift voor ijsco’s, werden de bewoners ludiek getrakteerd deze
zomerse dagen.

Het tweede deel van de gift is naar een heel ander doel gegaan:

De nieuw gestarte club Jeugdkracht, die na de sluiting van de

school in Okkenbroek het hele jaar door activiteiten

organiseert voor de kinderen en jeugd om elkaar te blijven

ontmoeten, heeft een bijdrage ontvangen om een leuke w
activiteit te organiseren. JEUGDKRACHT
De ouders die zich belangeloos inzetten voor Jeugdkracht Activiteiten voor jeugd van
hebben laten weten erg blij te zijn met dit gebaar. Ze zullen ons 0-18jaar in het dorpshuis
laten zien, wat er met de gift wordt gedaan. Waarvan acte.

Er gaan een aantal mensen ondertussen heel actief aan de slag met de voorbereidingen voor
de kerstperiode.

Naar wij nu weten, zal er een kerstmiddag worden gehouden op dinsdag 16 december om
14:30 uur in de kerk in Bathmen en op woensdag 17 december in het OC in Okkenbroek.
Natuurlijk hoort u er meer van in het Baoken van november. Maar zet deze data alvast in uw
agenda.

De kerstattentie voor mensen van 83 jaar en ouder, is in de maak. Het zal dit jaar weer een heel
ander presentje worden dan in de voorgaande jaren. Wij houden u graag nog wat in
spanning, maar we hopen dat het een leuke verrassing zal zijn en dat de attentie bijdraagt

aan een fijn en persoonlijk kerstgevoel met de wetenschap dat wij als kerk graag iets brengen,
dat het alledaagse net iets specialer maakt. Stof voor hoofd en hart en samen deze wintertijd
in gaan met elkaar.

% BAOKEN oktober 2025 |,




TUSSENSTAND PROJECT ZWO

Tijdens onze laatste ZWO-vergadering van maandag 15 september kwam er een bedank-
brief boven tafel van de penningmeester van ons goede doel voor de komende tijd

"The Rob Foundation’, het project van Tamar Goossen, arts in Oeganda.

Jan Jurriaan Schokking heeft in april jl. een keurige bedankbrief gestuurd, nadat er een bedrag
was overgemaakt na de iftarmaaltijd. De tekst die gestuurd is, is nogal groot uitgeprint en
daarom maar even overgenomen voor in dit Baoken. Zodat iedereen kan lezen dat de giften
steeds op de goede plek terecht zijn gekomen.

LS

Hierbij bevestigen wij ontvangst van uw gulle donatie van 16 april 2025.
We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u hartelijk te danken
voor deze donatie en in het bijzonder voor het continuerende vertrouwen
dat u in ons hebt getoond.

Namens alle bestuursleden,
Met vriendelijke groeten,
Jan Jurriaan Schokking, penningmeester The Rob Foundation.

Qok in mei is er een tussenstand bekend gemaakt na de collecte:
€ 260,00.

Tijdens dezelfde vergadering kwam mij ter ore dat een gemeentelid voor haar 80ste verjaardag
geen cadeau wilde, maar een vrije gift voor The Rob Foundation. Hoeveel dat opgebracht heeft
weet niemand, maar misschien is het een idee voor een ieder om op deze manier de verjaardag
te vieren. En zelf zomaar een gift doen, is altijd welkom!

Het bankrekeningnummer:
Stichting Rob Foundation

NL 48 RABO 015566 1299

Om vast te noteren:
FAIRTRADEAVOND

11 november in de kerk van
Bathmen

Diverse kramen worden er opgebouwd in de kerk.
Laat u verrassen en luister naar de verhalen die er verteld worden.
U leest er zeker meer over.

Wil Mandersloot
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Eigen keuken

Eenmaal in de maand schiet het door mijn hoofd: een 77-jarige die een eigen column heeft in
het plaatselijke kerkblad. Hoe bevoorrecht kan een mens zijn? In de euforie van het moment zou
je haast vergeten dat ik bij dezelfde baas ook corrector ben; om het maar zakelijk uit te drukken.
Dit correctiewerk onttrekt zich volkomen aan de waarneming van het lezerspubliek. Vandaar dat
ik er in deze editie wat aandacht aan besteed. Ik doe dit stukje kerkenwerk omdat ik daar veel
plezier aan beleef. Maar vooral ook omdat ik vind dat de lezer zich bij het lezen van de artikelen
niet moet afvragen: “Hé, wat staat daar toch?” Dat leidt af van de inhoud.
Een paar dagen na de uiterste inleverdatum van de kopij krijgen de
redactieleden het Baoken via e-mail toegestuurd door de eindredacteur.
Het ziet er dan al nagenoeg hetzelfde uit als het papieren exemplaar dat
u wat later in de bus vindt. Eerst maar vertellen wat ik niet doe met de
kopij: 1) Het met een vergrootglas speuren naar fouten van anderen.
Zo'n opdracht zou niet bij mij passen. 2) Overdreven veel aandacht
schenken aan de plaats van leestekens in de teksten. Ik wil niet de
geschiedenis ingaan als iemand die op elke slak zout legt.

3) Het controleren van datums en telefoonnummers.

Wat ik wel doe is het blad van begin tot eind doorlezen met de gedachte dat ik wel zie wat ik
tegenkom aan onvolkomenheden. lk kan me voorstellen dat u zich afvraagt of dit correctiewerk
tegenwoordig nog wel nodig is. Het programma Word beschikt toch over spellingcontrole?

Ja zeker; helaas is dat programma niet zaligmakend. Speciaal voor dit verhaal heb ik de dubieuze
zin “Daar kraait geen hond naar” van stal gehaald. Spellingcontrole laat geen alarmbellen
rinkelen, terwijl er wel degelijk iets aan te merken is op het zinnetje. Nog zo'n zin waar spelling-
controle niet tegen protesteert: “Kleermaker blijf bij je leest”. Als ik mijn bevindingen opstuur
naar de eindredacteur zeg ik wel eens gekscherend dat de schrijvers bang zijn voor lange
woorden. Voorbeeld: de zin “Partijen hebben 40 dagen tijd om tot een schikking te komen.”

kan nog wel door de beugel. Maar de periode voor Pasen schrijft de Protestantse Kerk als
Veertigdagentijd (lang woord voor velen!). Tot slot nog iets wat in deze moderne tijd ook akelig
mis kan gaan. Het is alweer een tijdje geleden dat het papieren Weekblad voor Salland een
artikel schreef over een bermplant — de berenklauw. Voor meer informatie kon de lezer ‘hier’
klikken. Ik mailde de redactie dat ik wel tien keer geklikt had op de pagina; zonder enig
resultaat. De waarnemend hoofdredacteur kon het wel waarderen.

Ze begon haar reactie met Hahaha.

En nu maar hopen dat — na dit korte kijkje in eigen keuken — er geen grote fouten zijn blijven
staan in dit nummer van het Baoken. ¢z Hahaha.

Henk Kerkdijk
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Tenzij anders vermeld is het niet nodig om je vooraf aan te melden voor de activiteiten.

Vrijdag 3 oktober is er weer een meditatieve wandeling vanaf de parkeerplaats halverwege
de Oostermaatsdijk, van 10.00 tot 11.45 uur.

Elke zaterdag wordt er om 7.00 uur gemediteerd in het koor van dorpskerk Bathmen.
Wil je meedoen, doe dan mee.

Zondagmiddag 5 oktober van 14.00 tot 16.00 uur is het Proathuus weer open. Een plek voor
gezelligheid en ontmoeting in dorpskerk Bathmen. Fijn als je komt!

Maandag 6 oktober komen we van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk van Okkenbroek bijeen
voor Geloven nu. Een goede gelegenheid voor een eerste of nadere kennismaking met
bijbelverhalen en die te verbinden met het bestaan van alledag, onder leiding van

ds. Gert Wijnstok. Aanmelden bij Gert.

Donderdagavond 9 oktober van 20.00 tot 21.30 uur staat dorpskerk Bathmen in het teken
van de andere verkiezingsavond. Hier geen partijpolitiek, wel een plek van rust en
inspiratie.

Donderdagavond 16 oktober start de ontdekkingsreis door de Bijbel aan de hand van het
boek van Bas Ragas, Jezus waarom? Vier bijeenkomsten van 20.00 tot 21.45 uur in
dorpskerk Bathmen. Aanmelden bij ds Gert Wijnstok.

Vrijdagochtend 24 oktober staat de stamtafel van 11.00 tot 12.30 uur klaar in dorpskerk
Bathmen; dé plek voor goede gesprekken waar iedereen stamgast kan zijn.

Donderdag 30 oktober van 14.30 tot 16.00 in dorpskerk Bathmen start de gespreksgroep
‘Verder na verlies van een partner’ onder leiding van ds. Hanneke Diermanse.
Vier bijeenkomsten, in elk seizoen één. Aanmelden bij Hanneke.

En alvast een vooruitblik naar volgende maand:

Zondagmiddag 2 november: Proathuus

Donderdag 6 november: filmavond ‘Angels share’ in Lettele

(opgeven via de mail: brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vrijdagochtend 7 november: meditatief wandelen

Dinsdagavond 11 november: avond in het teken van fairtrade, duurzaamheid,
groene kerk

Donderdagmiddag 13 november: rondwandeling moderne devotie

(opgeven bij Anton Weenink, 06 24878282 of via de mail: weenwes@hetnet.nl)

Vrijdagavond 28 november: de kerk gaat vreemd!
BAOKEN oktober 2025 | ﬁ
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Hendrik Johan Bolle

Onverwacht overleed Henk Bolle in de leeftijd van 65 jaar. Henk woonde op
de boerderij aan de Harmelinksdijk samen met moeder Reintje.

de lagere school in Okkenbroek, doorliep de landbouwschool in Bathmen
en de praktijkschool in Almelo.

Bl Henk was een rustig persoon en hield niet van poespas. Hij was graag onder
de mensen en had veel vrienden. Een man van traditie die meeleefde met
de buurt en altijd klaar stond om te helpen.

De buurtbankjes als plek van samenkomst zijn een begrip!

In 2018 overleed zijn vader Derk Jan. Henk boerde door en dat lukte hem.
Eind 2023 gingen de koeien weg en bleef er alleen nog jongvee. Dat was wennen, een lege stal.
Het gaf ook meer rust. Henk merkte wel dat ie een dagje ouder werd. Hij was blij met alle steun
van zus Ria en zwager Johan. Zelf was hij altijd zeer zorgzaam voor zijn moeder.

In een gesprekje met haar zei hij eens:

‘Hier ben ik geboren, hier wil ik sterven, hier wil ik dat de buren mij uitdragen. Henk, de spil van
de familie, nu al te moeten missen stemt verdrietig.

De afscheidsdienst was op dinsdag 2 september in de kerk van Okkenbroek waar zijn levens-
verhaal klonk in het licht van God. Uit de bijbel klonk een vers uit Psalm 56: ‘Vang mijn tranen
op in uw kruik’ Aansluitend is Henk te ruste gelegd op de begraafplaats van Okkenbroek.

Ds. Hanneke Diermanse

—

Evertje Denneboom-Bleumink

Steeds stiller word'n ut um heur hen. Uutendelijk is Eef op 84 joarige
leaftied, donderdag 4 september rustig in esloapen in ut biezijn van heur
echtgenoot Henk en dochter en schoonzunne Erica en Gerrit.

Met liefde is ze umringd, zoas zie iederene met liefde omringde. Een
actieve vrouwe was Eef. Geboren in de Schoolt, verkearing ekregen met
buurjongen Henk en met um etrouwd, mooder van Erica en altied op de
boerderieje an ut wark. Buren en familie waren in de Schoolt verweven.
Doarneust was ze sportief. Bie de handbal was ze keepster en bie de
oprichting van de tennisvereniging in Laorne, werd zie d'r bie evroagd.
Noadat de boerderieje veurtgezet word'n deur heur dochter en
schoonzunne, kon ze heur tied anders invullen. Eef en Henk gingen in Laorne wonen. Nog
altied actief. Actief was Eef met de behangclub, die menig huus van un behangetje hef
veurzien. Wat gepaard ging met vulle lawaai en lol. Met un clubje dames vormde ze de
‘kaartwieve’ Ok mog ze geerne oppassen op heur kleinkinder Linda en Frank. Opa hield van
donderjagen, oma hield de boel georganiseerd. Later genoot ze van heur achterkleinkinder
Rens, Yfke en Lars.

Met Henk kon ze noar ut Diekhuus en de laatste moanden kreeg ze mear zorg en andacht. De
afleiding; ut bloemschikken, de muziek en de bezoekjes deden heur goed.

Eef en Henk hebt ut leaven met mekare en de mensen um hun hen evierd. Eef hield van
muziek die de stiltes opvulde. Noe, met heur oaverlieden is d'r un nieje stilte. Un stilte woar
iederene an mot wennen. Woar stilte is, meugt herinneringen klinken. Herinneringen die de
leugte vult met liefde.

WYIHOW3W NI

Irma Wagenvoort
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aar Maria bewaarde al deze
woorden in haar hart en bleef
erover nadenken

Lucas 2; 19

Bron: Nieuwe Bijbelvertaling 21




Fotografencollectief De Salon

De Salon is een fotografencollectief, waarvan de leden elkaar eenmaal in de drie weken op
de maandagavond treffen in de loge van manege ‘t Ruitenkamp in Bathmen. Om de drie
weken wordt er aan een thema gewerkt en de foto's
worden met elkaar besproken.

Er worden o.a. lezingen, mentoraten en workshops
georganiseerd.

Fotocollectief De Salon is ontstaan uit de behoefte om
het eens anders te doen, niet de obligatoire manier van
foto's bespreken, bijeenkomsten houden, etc. Wat ons
inspireert is juist om eens op een andere manier naar
foto's te kijken, wel aan de hand van thema’s, maar
elkaar de vrijheid te laten er wat van te vinden.

Wij zijn een groep fotografen van een zeer uiteen-
lopend niveau, hetgeen wij geen belemmering vinden.
Eerder een uitdaging, voor alle partijen. De technisch
sterkere fotograaf wil uitgedaagd worden op zijn creatieve kwaliteiten, de creatieveling
heeft soms wat meer behoefte aan techniek.

Voor een uitgebreide impressie van het werk van de leden van de fotoclub kunt u van

11 oktober tot en met 8 november terecht in de Dorpskerk, Kerkplein 3, 7437 AL Bathmen.
De expositie is elke zaterdag geopend van half 11 tot 3 uur en 's zondags rond de
vieringen.

U ziet het vrije werk van de leden. Laat u verrassen door de diversiteit en creativiteit.

CONCERT JONG TALENT

Al enkele jaren volgen we de jaarlijkse kamermuziekcompetitie van het Artez conservatorium
in Zwolle. In 5-6 voorrondes presenteren zich de meest uiteenlopende ensembles, variérend
van slagwerkensembles tot tuba-piccolo-duo.

FHINCMTIINYIN LIH NVA

Dit jaar een stevige Spaanse inbreng met
de violisten Tristan Savoye Matamoros,
Eider Armendariz Cividian, Mireia Escobar
Ortega en Elena Contreras Abengochea,
de altviolisten Miguel Pla Ruera en Adrian
Abad Antohanzas en de cellisten Aymara
Gosen, Clara Sanchez Hernandez , samen
het M8 octet.

Zij spelen het beroemde octet van Mendelssohn, aangevuld met Haydn'’s strijkkwartet in
Bes groot, “Sunrise”, Op 76 No 4.

Concert: 12 oktober, Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur.
Toegang: € 20,00, Donateurs € 12,50, Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.

QNG
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www.muziekkringbathmen.nl ) .
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Boerderijviering 31 augustus
Museumboerderij 'De Pothaar’

'Verzameld op vruchtbare grond'

De organisatie Werkgroep Landbouw en Kerken had
meerdere keren naar de buienradar gekeken.

Hoe vaak? heel vaak. Wij ook. Want onder de oude eik in
het weiland was de openluchtdienst gepland. Maar het
liep anders, de regen pieken werden te hoog.

Na overleg en heen en weer gesjouw met stoelen kwamen wij
in het Boerderijmuseum terecht onder de eikengebinten van
1767.

Marlies ter Horst van de werkgroep heette ons van harte
welkom en één van haar openingszinnen was:

'Mooi det ie der bint'

Al zaten wij 'kortjes bij dichtjes' tussen een verzameling van
oude spullen was het een vruchtbare dienst. Liedjes en
samenspraak tussen Lonneke en Gert pasten heel natuurlijk in
elkaar, het hoorde bij elkaar.

Wij zongen onder begeleiding van Theo von Bannisseht:

' Dank voor gewassen grassen en bomen al wie hier wandelt,
ziet: het is goed.

Pastor Lonneke Gunnink-van den Berg en ds. Gert Wijnstok
lazen uit Genesis.

Een gedeelte: En Abraham liep naar de runderen, nam een
kalf, mals en goed, en gaf het aan de knecht, en deze haastte
zich om het te bereiden.

Ook nam hij boter en melk, dat hij bereid had, en zette het
hun voor; en hij stond onder de boom bij hen, terwijl zij aten.
Hoe mooi zijn de regels uit dit lied: Heilig heilig heilig bron
van alle leven, bloemen en bomen en al wat adem heeft.

Er wordt gebeden voor Oekraine, en voor alle mensen die in
nood zijn. Ik dacht: al wat adem heeft en wie het wordt
ontnomen. Wanneer verandert de helse wereld.

De collecte was voor hulpgoederen in Oekraine.

' Vol vreug-de ziet God- naar mensen die recht doen:

zij scheppen ge-luk!

Dat willen wij het liefst, ik vind dat de schrijver van dit lied het
bij het rechte eind heeft.

Het stil gebed komt binnen alsof hij je insluit, je kon de stilte
horen, je bent dan even helemaal alleen.

Waar vroeger de koeien werden gemolken, waar de kalveren
in het stro lagen en het paard over de voerbak keek werd nu
op de oude kerkstoelen uit de Bathmense kerk tot slot
gezongen:

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou

een jas voor de regen Alie Elmerink
en een vriend dichtbij jou.
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Quiz

Na de kerkdienst vol van liederen uit het Liedboek, die door gemeenteleden waren
ingebracht, was er op startzondag een quiz over Liedboekliederen. En die bleek niet
eenvoudig, wel wetenswaardig. Zo wordt van Psalm 103 wel gezegd dat dit de
lievelingspsalm van Jezus was. En staan er in het liedboek maar liefst zeven liederen bij
Psalm 23.

De volgende regel raden van een lied is ook nog niet zo makkelijk. ‘Geef vrede, Heer, geef
vrede, de wereld wil slechts strijd. Al wordt het recht beleden, de sterkste ... "
Juist: de sterkste wint het pleit.

Wie catechisatie van ds. Beerthuis heeft gehad had het kunnen weten: ‘Eens als de bazuinen
klinken ... Inderdaad: uit de hoogte, links en rechts. Elke catechisatie sloot ds. Beerthuis af
met samen zo hard mogelijk dit lied te zingen.

De schrijver van dit lied, Tom Naastepad, vond het helemaal niet fijn dat dit zo populair was
geworden. Sarcastisch sprak hij dan van: ‘Eens als de ajuinen stinken'.

De diverse groepen wisten ook nog een aantal andere varianten te bedenken.

Weet je ook zo'n eigen versie te bedenken?

Mail dan naar de maker van deze quiz: gertwijnstok@gmail.com.

Eén groep wist de meeste punten bij elkaar te sprokkelen en kwam als winnaar uit de bus.

Kijk ze glunderen. En het verhaal gaat dat de andere groepen de quizmaster nog weleens

zullen terugpakken & & & .



Bij de kerkdiensten

Zondag 5 oktober

Al vele jaren is ook in de Protestantse Kerk de eerste
zondag in oktober speciaal bedoeld als Israélzondag.
Jezus is immers geboren en heeft immers geleefd
als Kind van Israél. Als dat in christelijke theologie
en/of kerkelijke praktijk niet het fundamentele
uitgangspunt is, vervreemden die van hun wortels.
En ligt ook altijd antisemitisme op de loer.

Maar wat dan te denken van Israélzondag als zo’n
verschrikking plaatsvindt in Gaza? En je daarbij dan
niet moet vergeten ook 7 oktober 2023 te noemen,
de terreur van Hamas? En je daarbij dan een lange,
verdrietige, pijnlijke geschiedenis in ogenschouw
moet nemen die minstens teruggaat tot 1948? En in
wezen nog veel verder teruggaat in de tijd! Mijn (gw)
geboortedag en — jaar, 6 juni 1967, vond plaats ten
tijde van de Zesdaagse Oorlog. En de datum van 6
juni is eveneens historisch sinds D-Day in 1944, ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog waarin zes
miljoen Joodse mensen de Holocaust niet
overleefden.

Wat te lezen op Israélzondag? Wat te bidden, te
zeggen? In ieder geval géén grote woorden.

Wél lees je in de Bijbelse Verteltraditie een paar
vragen die het verschil maken tussen humaan en
inhumaan. Die vragen vormen de rode draad in onze
kerkdienst op Israélzondag: mens, waar ben je, waar
is je medemens, waarom vervolg je mij?

Kom je ook verkennen, wat deze vragen betekenen?

Zondag 12 oktober

Nog een traditie in oktober, maar dan wat betreft
onze kerkelijke regio: Regiokerkendag!

Samen met de andere protestantse gemeenten uit
Deventer zijn we deze keer te gast hij onze
buurgemeente in Holten, in kerkgebouw De
Kandelaar, Stationsstraat 4.

Het thema is: Geloven met al je zintuigen - zie ook
de column op p.3. Dit het tijdspad:

—10.00u: Inloop en welkom

—10.30 u: Eerste deel van de kerkdienst
—11.00 u: Activiteiten in kleine groepen
—1200u: Laatste deel van de kerkdienst met

viering van de Maaltijd van de Heer
—-12.30u: Lunch

Wel:kom!

m

VRIJDAC AVOND
28 NOVEMEBER
20:00

THEMA: 'SOCIAL MEDIA?
PROAT EENS GEWOON"

IN DE MOOIE DORPSKERK IN BATTUM

AFSLUITEND MET EEN BORREL .= &

AVOND GEVULD MFET GOEIF BATTUMSE ARTIESTEN EN
INTERESSANTE SPREKERS

JOMC EN OUD, WEES WELKOM!

KOFFIE/THEE STAAT KLAAR OM 10:30
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Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.
De vieringen zijin live — digitaal - mMMmmMMmrmMmmkmemmdammmgkmn

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

KERKDIENSTROOSTER & GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER

Zondag 5 oktober - 3e van de herfst
10.00 Eredienst Bathmen
ds. Gert Wijnstok
Israélzondag
collecte: KIA Werelddiaconaat - Israél

Zondag 12 oktober - 4e van de herfst
10.00 Regiokerkendag Holten
collecte: De Hezenberg

Donderdag 16 oktober
19.00 Avondgebed Dijkhuis
Voorganger RK

collecte: Dorcas

Zondag 19 oktober - 5e van de herfst

10.00 Eredienst Okkenbroek
ds. Hanneke Diermanse
Kindernevendienst / Maaltijd vd Heer
collecte: Dorcas

Zondag 26 oktober - 6e van de herfst
10.00 Eredienst Bathmen
ds. Hanneke Diermanse
collecte: Bloemen voor zieken

Zaterdag 1 november - Allerheiligen

Zondag 2 november - Allerzielen - 7e van de herfst
10.00 Eredienst Bathmen
ds. Hanneke Diermanse
ds. Gert Wijnstok
gedenken van overleden gemeenteleden
collecte: Hospice de Winde

Woensdag 5 november - Dankdag

Donderdag 6 november

19.00 Avondgebed Dijkhuis
ds. Gert Wijnstok
collecte: Diaconie en Kerk

Zondag 9 november - 8e van de herfst
10.00 Eredienst Bathmen
ds. Gerrit Heuver uit Heerde
dienst in dialect
collecte: KIA Werelddiaconaat - Colombia
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Habakuk 3:1-3,16-19/Psalm 37:1-11
2 Timotedus 1:6-14/Lucas 17:1-10

Genesis 32:23-32/Psalm 121
2 Timoteds 3:14-4:5/Lucas 18:1-8

Jeremia 14:7-10,19-22/Psalm 84
2 Timotelis 4:6-8,16-18/Lucas 18:9-14

Genesis 12:1-8/Psalm 32
2 Tessalonicenzen 1:1-12/Lucas 19:1-10
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Voor uitvaartdienst
Neem a.u.b. contact op met één
van de predikanten
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ZWO: NL60RABO0305737155
Diaconie: NL94RABO0305703854
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MARGREET DE HEER

EN

ZO0 FIJN OM DIT MET MIJN ROOMSE COLLEGA TE DOEN! VOORAL
EEN DE EUCHARISTIE - DIE VERBONDENHEID, DAT MYSTERIE!
OECUMENISCHE
DIENST!
DOMINEE
DE HEER
IS ER DOL OP.

MAAR DAT
GELDT NIET
VOOR AL
HAAR
GEMEENTE-

LEDEN...

EN DE WIJN, IS DIE ALCOHOLVRIJ?
GERARD HEEFT ZIJN TAKS VOOR DIT WEEKEND
GISTERAVOND AL SOLDAAT GEMAAKT...

DOMINEE? ANDERS GAAN GERARD ZIJN
DARMEN WEER Z0O OPSPELEN...

\\ ANS! NIET HIER!
NIET NU!

IS DIT KATHOLIEKE BROOD WEL GLUTENVRIJ, ]

NIET ZOALS VROEGER, TOEN WE BROOD EN WIIN DIT IS GEEN WIJUN! HET BLOED VAN CHRISTUS!
DIE ROME ONS DOOR DE STROT WILDE DOUWEN
MAAR KLAKKELOOS MOESTEN SLIKKEN!

IK MAG DIE DINGEN TOCH WEL VRAGEN? HET 11 DIT IS GEEN BROOD D DIT IS HET LICHAAM EN s )
S

ZOALS ATGEKONDIGD IN
HET CONCILIE VAN 1215 DOO
PAUS INNOCENTIUS I,

VOLGENS HET DOGMA DER

TRANSSUBSTANTIATIE,

R
EEUWEN VOOR LUTHER!

ONTHOU DAT
NOU TOCH EEN
KEER, MENS!

ALS HET MAAR WEL
BIOLOGISCH IS DAN.



